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Automatisch gegenereerde beschrijving]
Bedankbrief SKC.
Fijn dat u het in de Nieuwsbrief wil plaatsen.
U mag alles aanpassen wat u maar nodig vind, wij vonden het prachtig om de laatste 
Bijeenkomst mee te mogen maken. Nog verschillende mensen van de oude garde gesproken,
voor ons een prachtige afsluiting van een Fantastische Kampeerclub. Wel zouden wij de betreffende Nieuwsbrief voor de laatste keer per post willen ontvangen.

En dan ineens is het einde daar, 30 jaar genoten van de SKC.
Onze eerste SKC, Seniorenbijeenkomst was, volgens mijn schriffie 29 sept.1994
in Doorn Camping het Groote bos een activiteitenweek en najaarsvergadering. Onze eerste wintersportreis was in 1995 naar Biberwier, De eerst jaren was Jan Kroegman           
de leider de volgende jaren werden dit georganiseerd door Douwe & Trienke tot het jaar  2000. Vanaf toen was er geen interesse meer in het wintersport gebeuren, en gingen we met een groepje naar Küssen. Intussen was ik reisvoorbereider geworden en maakte reizen naar Noorwegen en Oostbloklanden. Onvoorstelbaar vele reizen op papier gezet, maar ook nog de meeste reizen meegemaakt als coördinator. Noorwegen was de eerste reis en met de kaart op de grond werden de wegen ingetekend. Zelfde na jaar ook nog reis naar Roemenië gemaakt zowel als reisvoorbereider en als Coördinator. Niet altijd gemakkelijk zoals de reis naar Litouwen waar allen gelijk op de camping aankwamen. Ieder mocht een plekje uitzoeken, maar ja  dat stond er al iemand anders. De vrouwen kwamen huilend bij Trienke, die was wat gevoeliger maar Douwe zei over een half uurtje kom ik kijken. Meestal was het dan opgelost. Ook heb ik iemand in de kruiwagen naar de caravan gebracht want in Albanië was de alcohol goed en goedkoop. Prachtige wandeling: Wandeling Camino de la Estrella   Granada Wat een mooie reis. Op de campings in Polen was het uitkijken. Meeste vrouwen hadden tassen vol kleren bij hun, de auto als klerenkast en die werd leeg geroofd, maar als coördinator was je de pineut de halfe dag op het politie bureau zitten, eerst moet er een Engels sprekende vertaler komen wat een uur duurde, maar toen was er nog niets opgelost want de coördinaat kon ook geen Engels.
De workshops eten koken was ook steeds een onderdeel van de reis. Mevrouw Werkman was kook juf op de huishoudschool. Zij schreef het recept 14 keer met een potlood op een kladblaadje. Dat recept ben ik mee aan de haal gegaan en bij iedere reis was er het potje van Mien, en het mooiste was de mannen moesten koken 
Ook een keer de caravan naar de wintersport en ontkoppeld om te overnachten.
De volgen de morgen in een sneeuwbui aankoppelen en weg boven op het viaduct een knikje maar gewoon doorrijden. 10 km. verder kijk ik in de spiegel, waar blijft Thijs nou??
Ja Thijs stond geduldig bij de caravan te wachten tot ik terug kwam. Geen Schade.

Ook de binnenlandse activiteiten zoals het organiseren van een Jeu de boules kamp  fietskampen en zelf een Ballonen kamp werd georganiseerd, en was een groot succes. In Joure waren er wel 24 equipes aanwezig. 
Intussen was ik van de CRO overgestapt naar de CRA om daar de voorzittersfunctie te bekleden. Was een drukke periode  steeds 2x per maand vergaderen. Utrecht Zeist en later Nijkerk. Al met al 10 jaar reizen 10 jaar commissie en Bestuur tot slot 10 jaar genieten van onze SKC. Onze laatste buitenlandse reis was een Bourgondisch reisje. Mooi rustig dachten wij. Maar plots was daar de coördinator ziek en ging Douwe weer invallen. Een geluk er werd meteen een co coördinator aangesteld Edwin. Samen hebben wij er een pracht reis van gemaakt. Tot slot nog een paar mooie jaren meegemaakt met de instuiven.

Hartelijke groet van Douwe & Trienke Schotanus
https://douwes.jouwweb.nl/caravanreizen    
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