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Dinsdagmorgen vertrekken we na een dikke hagelbui naar onze aanloop camping 

Sonnenberg een SRV camping in Müden van Marni & Marielle Deenen op de 

Lunenburger heide. Na aanvankelijk veel regen worden de buien steeds minder en  

in de middag komen we aan met mooi weer. 

Zelfs de zon komt er door. Een minpuntje Douwe heeft de stroomkabels thuis laten 

liggen, maar Marni komt vlug helpen met een kabel en we zijn zo aangesloten. We 

zoeken een mooi plekje, en bekijken de camping. Het is een prachtige omgeving en 

de volgende dag de fiets klaargemaakt voor een eerste rondje. Van de camping een 

mooi boekje met vele fietsroute s. Morgen fietsen we de route Naturerleben 45 km. 

Prachtige route. Avonds naar Jan & Hinke, morgens  Jan al gesproken toen hij zijn 

jogging rondje liep lang de camping. Even heerlijk bijgekletst, was lang geleden dat 

we hun hadden gesproken. 

Donderdag  de winkels langs om attributen te kopen zodat we de caravan weer aan 

de stroom konden aansluiten. Vrijdag was prachtig zonnig weer te fietsen over de 

Lunenburger heide. 

Zaterdagmorgen vertrokken we om half negen van de camping  

naar Beeskow naast Berlijn. Mooie reisdag eerst wat bewolkt maar steeds zonniger. 

Er zijn er al twee van de groep gearriveerd, we installeren ons en genieten nog even 

van het avondzonnetje. Beetje aparte camping met overal sleutels voor. Zelf voor de 

douche of WC moet de sleutel mee. Zondag prachtig zonnige dag middags nog even      

een klein fietstochtje van 20 km. en toen nog even heerlijk nagenieten  van de 

mooie dag. Zijn inmiddels weer vier caravans bijgekomen. 

Beeskow is een heel oud stadje met nog rondom muren en een heus oud kasteel. 

Prachtig om door te slenteren. Maandag fietstocht rond  

meer de Swielochsee-Tour 55 k. totaal. Afwisselend  

landschap, met mooie vergezichten.  

En dan is het Dinsdag en begint de reis. De laatste equippes komen binnen en om 17.00 uur komen we bijelkaar 

om kennis te maken en worden de taken verdeelt. Een beetje kale bijeenkomst, anders dan we gewend waren.  

Om 18.30 uur naar restaurant waar we gezamenlijk gingen eten, en waar ons een heerlijke maaltijd werd 

opgediend. 

Woensdag vertrekken we naar Lagow onze eerst camping in Polen. Vlak over de grens na 

Frankfurt an der Oder bezoeken we eerst in het plaatsje Slubice een Poolse bazaar. 

Verschrikkelijk  groot maar geen koopjes. In Lagow treffen we een kleine camping aan waar 
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we maar moeilijk allemaal een plaatsje vinden. Ook de stroom is ver te zoeken. Er zijn twee 

wc en één douche voor ons allemaal. Je moet bij de campingbaas een muntje halen die dan 

het warme water aanzet. Er is voor deze camping gekozen, om ons kennis te laten maken 

met een mooi, authentiek stadje. Kleine winkels  inde directe omgeving. Terras met kleine 

gerechten. Is een knus klein campinkje maar daar is ook alles mee gezegd.   

Informatie Lagow, de parel van de Lubusz: De oude stad is gebouwd op een landengte tussen 

twee meren en omgeven door prachtige bossen. Aan het meer kunt u varen, 

vissen en wandelen, of een fietstocht rond het meer maken (routebeschrijving bij de 

rivier). In het kasteel van de Johannieter Orde vinden regelmatig exposities plaats. We zijn 

benieuwd. Om 17.00 uur een verrassing, we werden getrakteerd op soep. Toen we gisteravond 

uit eten waren was er veel eten over en bracht de bediening DoggieBoxen om restant eten 

mee te nemen. Harry en Mientje kookten hiervan een heerlijke soep die op het veld 

uitgedeeld werd. De volgende morgen fietsen we rond het meer, en inderdaat  een mooi 

tochtje. Is een mooi stadje met poortjes en een heel oud kasteel, waarin nu een prachtig 

restaurant. Vrijdag weer een reisdag naar Kornick waar we op een sportveldkomplex komen 

te staan. Prachtig mooi kort gemaaid gras, en heel veel sporters om ons heen. Henri had een 

spaanplaatschroef  in zijn band, die we met vereende krachten probeerden te repareren, 

maarhelaas het lukte niet. Zaterdag morgen boodschapjes gedaan, en daarna even lekker 

van de zon genieten. Middags naar Kornik, even door plaatsje slenteren, mooi stadje met 

fonteienen op plein. Plots een motor groep het plein opgereden met een hels lawaai. Met z,n 

zessen uit eten naar het campingtestaurant. Zondagmorgen op de fiets naar Poznan, 22km. 

Was nog een hele zoekerij om er te komen. 

Zijn nog een stuk meegefietst met een sporter die zijn rondje liep en ons begeleide. Wel een 

voordeel want nu kwamen we ook nog langs een staafkerkje waar een bruiloft begon.  

Daardoor kwamen we twee minuten telaat aan op de Oude markt van Poznan waar in de 

middeleeuws stadhuis om twaalf uur de deurtjes boven de klok opgaan en de 2 bokken 

tevoorschijn komen en met de koppen tegenelkaar botsen. Gelukkig hadden we dit op een 

eerdere reis gezien. Terugreis was nog moeilijker want we fietsten een vekeerde weg in en 

moesten  weer terug. Vijf uur was het tijd voor de Happy hour, gezellig met een drankje en 

een keur van hapjes. En tot slot was daar tegen het donker werd nog een kampvuur. Al met 

al een prachtige zondag. Maandag vertrekken wen naar Torun begeleid door een heerlijk 

zonnetje. De weg was moeilijk te vinden in het begin, onze tomtom krijgt wat oude kaarten 

en er wordt verschrikkelijk veel nieuwe weg aangelegd die hij nog niet herkent. Onderweg 

nog de oudste kerk van Polen bezocht. Konden we er niet eens in en een groot hek voor de 

ingang. We vervolgen onze weg en tommetje brengt ons via de Coördinaten van de camping 

bij het plaatselijke kerkhof, daar sta je dan. Nu het adres in toetsen en ja hoor na drie km. 

staan we op de camping. Mooie camping vlak bij centrum. Dinsdag bezoeken we Torun een 

prachtige stad met een klein centrum. Savonds een paar fotos over de rivier in het 

halfduister genomen. Prachtig. Woensdag verkennen we de omgeving per fiets. Donderdag 

prosessie en avonds naar waterorgel. Vrijdag naar Warschau, wat is die stad veranderd na al 

die jaren dat we hier eerder waren. Prachtig modern en alle oude gebouwen gerestaureerd. 

https://plus.google.com/photos/107419150133565035688/albums/6155488552822634625?authkey=COWspMOC0baGPQ
https://plus.google.com/photos/107419150133565035688/albums/6155460956330629249?authkey=CM2nzIuWhZP8eA
https://plus.google.com/photos/107419150133565035688/albums/6155511141818852497?authkey=CPrAqbqbr7byLg
https://picasaweb.google.com/107419150133565035688/Poznan?authuser=0&authkey=Gv1sRgCLuW2OjCxMTO4gE&feat=directlink
https://plus.google.com/photos/107419150133565035688/albums/6155508218367240017?authkey=CKbNreqFmL34ygE
https://picasaweb.google.com/107419150133565035688/OnderwegTorun?authuser=0&authkey=Gv1sRgCK2226vOp-jopQE&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/107419150133565035688/5Torun?authuser=0&authkey=Gv1sRgCLLbhqSVzKfS0QE&feat=directlink
https://goo.gl/photos/Ncf1eQByApPztC268
https://goo.gl/photos/rkhDbiGaRfdz1aTW7


We konder er heerlijk op de fiets heen,  prachtige fietspaden. Zondag naar het 

Liesenskiepark, prachtig  pianoconsert van Chopin in openlucht . Veel toeschouwers. 

Maandag naar Bialawieza, met in de omgeving het enige oerbos van Europa. Helaas alleen 

te bezoeken met gids. We maken een prachtige fietstocht door deze oerbossen, maar jeziet het 

erniet vanaf dat de bossen zo oud zijn, en ook de bisons die hier nog moeten leven zin we 

niet tegengekomen. Avonds een optreden van Gerrie, haar dochter was jarig geweest. Wordt 

een onnverwacht gezellig samenzijn, met eigengemaakte neutjes. De volgende dag fietsen we 

naar de grens met Rusland, een prachtige grensovergang met een vriendelijke  douwane. Hij 

laat ons eerst foto,s maken en keert dan terug om te zeggen dat het niet mag. Om een tochtje 

naar Rusland te maken moeten we een Visa kolpen voor ongeveer  35.00 €uro. Beetje veel 

voor een fietstochtje. Maken een mooi rondje om Bialowize. Prachtige kerk versiert met 

allemaal takken. Om vijf uur een Happy Hour, heerlijke hapjes.  

Donderdag 11 juni vertrekken we naar Krynki een klein dorpje aan het eind van de wereld 

lijkt het. Driehonderd jaar geleden woonden hier de Moslim tartaren, prachtige oude houten 

Moskee. Bij aankomst worden we uitgenogigd om met de groep Pools  te komen eten in 

Campingrestaurant; nou dat was een prachtige chaos. We hadden dries soorten menu,s 

besteld en dat was erg moeilijk uit te delen en zo gauw een bord leeg was kwamen de eerste 

nagerechten. Na afloop werd nog gevraagd of we iets wilden drinken. Na afloop even door 

dorp gewandelt. We maken een fietstochtje en bezoeken de oude Moskee, en kerkhof. Er komt 

een groep Oltimermoterrijders aan welke hier ook overnachten. Avonds vieren we de 

verjaardag van  Harry een van de medereizigers.  Gezellig. Nachts een stevige onweersbui, 

zodat het een beetje afkoelt. 

Zaterdag vertrekken we via een mooie route naar Suwalki. Onderweg bekijken we het 

Augustow-Kanal, 18 sluizen, die 170 jaar geleden zijn gebouwd. Staan in Suwalki op een 

grote nieuwe camping met zo op het oog prachtige sanitaire ruimtes, maar de beloofde WiFi 

is weer knudde. Fietsen Zondag naar Wigry Nationalpark en bezoeken het op een landtong 

gelegen gelijknamige klooster. sÁvonds nog even rond het meer gewandeld. Maandagmorgen 

even boodschappen, natuurlijk bij de Lidl ons vertrouwde adres. Prachtige grote winkel 

waar geen nee te koop is. Op de terugweg fietsen we langs het gemeentehuis waar het een 

drukte van belang is. Is er een herdenking dat 70 jaar geleden er heel veel Polen vermoord 

zijn. Wordt gevierd met een kruistocht van de katholieke kerk en veel soldaten en jeugd. 

Imposant. 

We reizen naar Mikolajki, en we zijn de kwartiermakers, dus vroeg op pad. Is een mooie 

camping maar moeilijk om 16 plekken bij elkaar te vinden. En dan niet te vergeten de 

schotels die allemaal televisie moeten ontvangen. De WiFi is deze keer goed, dus tijd om de 

logboeken bij te werken, foto,s uploaden gaat weer heel langzaam. Met een groepje heerlijk 

uit eten in het leuke gezellige plaatsje, wordt genoemd het Venetië van Polen. 

We fietsen woensdag via zanderige paden via een veerpontje naar Ruciane, en gaan met de 

plezierboot terug. We varen over het grootste meer van Polen het Sniardwy meer en doen er 

twee uur over voor we terug zijn. Nog even een ijsje eten en we hadden weer een prachtige 

dag. Het is al laat als Gerrie & Henri worden verrast met een bloementuintje. Donderdag 

doen we kalm aan, Trienke is een beetje verkleumt op de boot en we wandelen middags even 

naar stadje, in een bleek zonnetje. Vrijdag doen we een rondje met de auto, eerst naar een 
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natuurpark waar we heerlijk rondwandelen onder leiding van een gids. Is half park maar 

ook dierentuin, en we krijgen steeds uitleg in het Pools dus weinig verstaanbaar. Tot slot nog 

naar een oud kerkje dat helemaal vernieuwd was met een prachtige inrichting met veel 

authentieke iconen. Avond het evenement waar al naar wordt uitgekeken  het potje van 

Douwe waarbij de mannen koken. Het is steeds buiig maar tijdens eten prachtig droog weer. 

Het evenement wordt afgesloten met een ijsbuffet.  

En alweer vertrekken we, ditmaal naar Harz, ligt geklemd tussen twee meren. We staan in 

de Middel of Nowear. De douches zijn 500 meter verwijdert van de camping. Geen warm 

water voorhanden. Een prachtig nieuw toiletgebouw naast de deur, zonder electra. We staan 

te midden  van de hooi bulten die nog niet geruimd zijn. Zondagmorgen Vaderdag; koffie 

met gebak heerlijk. We wandelen een paar uurtjes maar dan begint het te plenzen en zitten 

we in de caravan naar het gekletter te luisteren. Slaapverwekkend. En dan is er om vijf uur 

de Happy Hour, de paar laatste druppels vallen en warempel breekt even later de zon door. 

Een feestelijk samenzijn, er worden gedichten voorgedragen , en plots komt daar Gerry met 

een komisch optreden. Prachtig. Maandag fietsen we met Geert-Jan en Miny het meer rond, 

we drinken koffie in Wegozewor, waarbij we met zijn vieren een heerlijke Pizza delen. 

Onderweg veel bunkers uit de oorlogstijd.   Dinsdag gaan we naar Elberg, We rijden alleen 

en doen eerst Swieta Lipke (heiligelinde) aan, en bezoeken daar de Kloosterkerk (Barok uit 

1678) Prachtig interieur en een prachtig orgelconcert. We vervolgen onze weg en komen 

langs Lidzbark Warminski een mooi toeristisch dorpje met alweer een machtige kathedraal. 

Tot slot gaan we naar Fromberk (Frauwenburg). Hier bezoeken we de Kathedraal, ook 

bevindt zich hier een planetarium. Beetje vreemd als je in de kerk wilt moet je betalen. We 

slenteren nog even naar de vissershaven, maar daar kwam een en buitje dus maar gauw 

naar de auto. Komen om half zes aan op de camping, in Elbag. we dachten iedereen is 

gearriveerd maar nee er was iemand bij Henk onze coördinator achterin de caravan 

gereden,moest door een van ons naar de camping worden gebracht. Achterkant met schade 

en de trekhaak verzet. Achteraf valt het mee en kan de reis voortgezet worden. 

We gaan met een heel groepje naar het Oberländer Kanal, een bijzondere vaarverbinding. Er 

moet een groot hoogteverschil (100 meter op 10 km) worden overbrugd. De boot gaat uit het 

water en wordt over land naar het vervolg van het kanaal getrokken. We gaan over Paslek 

terug, een stadje met Hollandse invloed. We eten er heerlijk in een schijnbaar niet zo mooi 

restaurant, maar het eten is heerlijk. Goulash met bijlagen voor nog geen 10.00 € samen. We 

wandelen een rondje door Elbag met zijn brede straten en volledig gerenoveerde flats en 

bezoeken een enorme loods vol met marktkraampje, nieuwe korte broek voor Douwe. 

26 juni komen we aan in Gdansk,  Drukke grote stad, kwamen door het centrum binnen. 

Staan onder de bomen en een vieze natte ondergrond in de schaduw. Zo ook de toiletten, 

een naargeestig donker hok. Gelukkig is het water wel warm. De berichten zijn gelukkig wat 

beter dus misschien wordt het wat warmer. We gaan op de fiets naar Gdansk heen ene terug 

35 km. We fietsen langs de boulevard en de zee. Prachtig zandstrand, en een drukte van 

belang. Steeds een mooi fietspad. Ook de Prachtige stad is ruim, en ook heel gezellig met veel 

mensen op de been. Avonds Happy Hour speciaal, Sietske en Egbert nemen afscheid.  

Zondag wilden we gaan fietsen maar ineens brak de zon door en hebben we er een strand 

dag van gemaakt. Heerlijk, een echt prachtige zandkust zowaar een heel klein beetje eb en 

vloed. Om vier uur werd het bewolkt en terug naar de caravan, Even gezellig met nog een 

paar bijkletsen. Avonds nog een strandwandeling gemaakt, enn konden we nog tot 10 uur 
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buiten zitten. Maandag fietstochtje naar Gdynia, een havenstad met een prachtige 

aangelegde pier en zeeaquarium. Veel oude zeeschepen. Op de terugweg kwamen we langs 

een onvoorstelbaar nieuw winkelcentrum met alle vooraanstaande merken. Na het eten de 

boel weer opruimen want morgen reizen we weer. 

Dinsdagmorgen vertrekken we met Henri en Gerry naar Leba. We nemen de kleinste weggetjes 

die maar mogelijk zijn, en natuurlijk verschijnt er op een gegeven moment een bord met een 

rond wit vlak met rode rand. Van schrik eten we een ijsje wat ter plekke aanwezig was en 

keren op een landweggetje. We koffiedrinken aan de zee en later lunchen lux op het 

schiereiland Hel aan het strand in een heeerlijk zonnetje, met rond ons een strand vol 

badgasten, met allemaal windschermpjes die steeds weer omwaaien. Half vijf op camping en 

natuurlijk even napraten over de mooie reisdag met een aperitiefje.. Is erg toeristisch in Leba 

waar we nu zijn, Vanavond even door dorp gewandeld, stikvol stalletjes en eethuisjes. 

Vanmorgen (woensdag) vroeg uit de veren, we gaan naar de wandelende duinen. De duinen 

zijn 40 meter hoog en wandelen ongeveer 9 meter per jaar. Prachtig. Op de terugweg langs de 

vissershaven waar ik een platte vis koop die we avonds oppeuzelen. Niks voor Trienke want 

die huivert van de graten. Middags heerlijk naar het strand. Zes uur route bespreken en een 

mededeling: op de volgende  camping komt de chinees langs met nasi en bami voor 

avondeten.  

Donderdag, we moeten voorrijden naar onze laatste camping in Kolobrzeg  samen met Henk 

en  Anne Marie. Bij aankomst op camping staan ze ons al op te wachten, we krijgen een 

kleine plek toegewezen maar na enig soebatten toch een mooi terreintje om als groep in een 

rondje te staan. We drinken samen met de voorrijders een borreltje en zitten maar te 

wachten tot onze Chinese maaltijd komt. En we blijven maar wachten, bijna tot we een ons 

wegen, maar toch eindelijk komen de mannen met een auto vol chinees. Heerlijk gegeten al 

was er van alles niet evenveel. Vooral de bami was vergeten. De mannen moesten afwassen 

en de dames gingen nog wandelen naar het strand. De lucht was weer de hele dag 

hemelsblauw. Vrijdagmorgen wandelen we naar de stad, maar daar hadden we ons een 

beetje op verkeken, was langer dan bedoelt. We drinken heerlijk een kop koffie met een 

lekkere appelpunt. De stad op zich niet interessant We eten bij de caravan en gaan in de 

middag naar het strand, lekker bakken bij een temperatuur van 32°. Half zeven is het 

pannenkoeken bakken geblazen met de hele groep, gezellig. 

Om half tien wandelen we naar het strand en zien de zon in de zee verdrinken, een 

prachtig gezicht. De volgende ochtend fietsen we langs strand en boulevard naar de 

vuurtoren. Douwe klimt naar boven en Trienke wacht beneden. Allemaal stalletje en 

eethuisje, in een eindeloze rij  vol met strandgangers en wandelaars. Ook hier weer een 

lange pier de zee in. We kopen een nieuwe fietsband voor Trienke. Zaterdag morgen moeten 

we allemaal aantreden voor een pyjama ontbijt, wie dat heeft uitgevonden weten we nog niet 

maar was gezellig.  En dan is het Zondag de laatste dag van onze lange reis. We maken nog 

een lange standwandeling langs de vloedlijn, het zandstrand vol met zonnebaders en 

bruinbakkers. Het strand staat vol met windschermpjes die hier nog volop worden gebruikt. 

Om half zes vertrekken we naar het camping restaurant voor het slotdiner. De avond onder 

leiding van Carlos en Huub, is een groot succes. Carlos praat het geheel aan elkaar. Er zijn 

diverse sprekers, en natuurlijk ons Krasnapolski. Als afscheid worden er nog prachtige 

kado's aangeboden aan Coördinator en Kassier. Voorwaar een pracht afsluiting van een 

heerlijke groep kampeerders.  

https://goo.gl/photos/V93bVwGxQTL5zB4eA
https://goo.gl/photos/kYWbqYyCXCSNQAhXA
https://goo.gl/photos/kYWbqYyCXCSNQAhXA
https://goo.gl/photos/J4Pv3UMW2vyj3Jsi7
https://goo.gl/photos/hMgxYFbgJj1xMR8e7
https://goo.gl/photos/ScmKCPUmy9u4RgKk7
https://goo.gl/photos/3fnr1wC3nXYjL3Bv9
https://goo.gl/photos/NU1noTJtvHTznBg88
https://goo.gl/photos/JwQoBJH1rKFSQ3Ss6
https://goo.gl/photos/3fnr1wC3nXYjL3Bv9
https://goo.gl/photos/SamX6JoJfK4QUCQT8
https://goo.gl/photos/PdenuVGGyNd842g97
https://youtu.be/t19U-j9ZUR4
http://youtu.be/iHtSrd6wbFA


Mandag vertrekken we naar het eiland Rügen, onderweg steken we een paar maal aan.  

waar we met de boot van 13.00 uur in een heerlijk zonnetje oversteken naar Trelleborg  

waar we om half zes aankomen,  vandaar met de fiets naar Malmö, 30 km. voorwaar een 

hele onderneming. Na enig zoekwerk en later een paar regenbuien komen we aan bij de 

kleindochter en kunnen we de tweeling knuffelen, waar we al lang naar hadden 

uitgekeken. Dinsdag op de fiets naar Malmo en bekijken we de stad en kletsen heerlijk bij 

met de familie. De geplande bbq komt te vervallen door het slechte weer. Woensdag is het 

alweer vertrekken en door de slechte weersverwachtingen vertrekken we al om 10 uur. Maar 

goed ook want we zijn nog 5 km. verwijder van Trelleborg als  de storm ons bereikt heeft en 

worden we heen en weer geslingerd door de wind en regen. We zoeken bij de haven een 

schuil en intekenbalie waar we overdekt en warm kunnen wachten tot we weer oversteken. 

De boot gaat om 18.00 uur maar door het slechte weer vertrekt de boot een klein uurtje 

later. We komen om half twaalf aan en moeten nog drie kwartier door de donkere en 

onbekende paden onze weg naar de camping zoeken. Zowaar een hele onderneming. We zijn 

dan ook blij als we om half één in ons bed rollen. 

De volgend ochtend nog donker en bewolkt zodat we besluiten naar huis te rijden. Een goed 

idee zo later blijkt want we komen met een heerlijk zonnetje thuis.  

Al me al zijn we 2 maanden onderweg geweest, we hebben 4002 Km. gereden met auto & 

Caravan, heeft Trienke 815 km. gefietst en Douwe 845 km. 

 

 

https://goo.gl/photos/Gnzszo7g4jTYdwXn9
https://goo.gl/photos/njeN8s61QU4rkdsq8
https://plus.google.com/photos/112644355911839532858/albums/6171435248376952609?authkey=CJ7_nKqltvOKSw
https://goo.gl/photos/FqbpUJP7C7WdF3cE6

