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 29 april,vakantie we zijn nog maar net op 

of Bonnie belt al even of we al weg zijn, 

nee we moeten eerst nog stofzuigen en 

dan kunnen we. We drinken bij Lola nog 

een koffie en half 

elf is het zover. 

Uitgezwaaid 

vertrekken we richting Mons, maar de camping daar was 

erg drassig zodat we zijn door gereden naar Maubeuge 

waar we een mooie camping vonden, en wat nog mooier 

was, we konden nog even heerlijk genieten van de zon. 

30 april, we vertrokken al vroeg en langs de 

plaatsen Soissons, Meauxs, Fontainebleu, 

kwamen we aan in Arrabloy waar we na lang 

zoeken, op de camping staan van Sam & 

Marieke. We hadden  hier al vaak van gehoord  en wilden 

daar ook wel eens kijken. Was steeds mooi weer maar bij 

aankomst op de 

camping een 

onweersbui. Alles was 

nat en vies. Op de camping is het een grote 

bende. Toch is het net één grote familie. We 

vielen met de neus in de boter, meteen 

getrakteerd op een Koninginneborrel, ook 

werden er veel spelletjes gedaan. Allemaal 

voor het goede doel. Met de meivakantie stond de camping toch behoorlijk vol. 

Allemaal Nederlanders die elke keer weer terugkomen. 

1 mei is hier de dag van de arbeid en is alles 

gesloten. 

Het is prachtig weer en we maken 

een mooie fietstocht naar Briare, 

we kijken bij de Loire en het Pont - 

Canal.  Dat is een kanaal over een 

rivier. Ontworpen door ingenieur Eiffel. Ja dezelfde  van de 

Eiffeltoren. Een aparte belevenis, je denk dat het een brug is 

en als je boven komt stroomt er water door.  Woensdag is een regendag, in de 

namiddag een wandeling naar het dorpje gemaakt, 

en langs de bezittingen van Sam & Marieke. 

Uitgebreide stallen en landerijen maar erg in verval. 

Ook de camping is een ophoping van materialen,  

stallen schuren en hokken waar van  alles in gedaan wordt. 

Maaar het zwembad werd gevuld met vers en schoon water dus we denken dat 

de zomer er aankomt. Thijs en Elly zijn vandaag gekomen, vrijdag nog hier en 

zaterdag morgen gaan we weer. 
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5 mei komen we aan in Douville op camping Lestaubière. De hele groep is al 

aanwezig. Morgen 6 mei 16.00 uur kennismaking  

bijeenkomst. We worden voorgesteld, en de regels 

worden doorgenomen, en we drinken gezellig een 

welkomstborrel. Ook de inwendige mens wordt niet 

vergeten. 

 

Wij krijgen nu nog 2 reisdagen voordat we eindelijk op onze eerste 

vakantiecamping zijn aangekomen. 

9-mei en dan zijn we om 1.00 uur in Toledo. We 

hadden een prachtige reisdag. Ten 

eerste de mooie natuur en dan de 

prachtige wegen rond Madrid. 

Overal 4 baans. Wat het mooiste is 

dat we nu wolkenloze  hemel hebben en het vanmiddag 30 graden was. Nu 

20.00  uur avonds komt er een klein koel briesje over. 

Donderdag  naar Toledo. We waren hier eerder en als je dan de  

Alcazar weer ziet komen de herinneringen. 

Eerst naar boven in de Bibliotheek waar we een prachtig  

uitzicht over de stad hebben, en waar de koffie maar 1 euro kost. Verder langs 

allerlei pleintjes naar de Kathedraal. Imposant. Het is geen feitelijk geen kerk 

meer maar meer een museum. Intree 7 €uro, meer dan waard. Later kwamen 

we in een heel oud museum voor € 2.50 maar in 5 minuten stonden we weer 

buiten. Vrijdag ging de hele groep met een busje naar Madrid. Wij hebben lekker  

uitgeslapen, toen de was gedaan, koffie drinken en laat in de middag samen door 

Toledo geslenterd. 

Door het prachtige weer, was de was bij thuiskomst weer 

droog.  

Avonds met Thijs en Elly wezen eten. Was een 

bijzondere dag, 6 mei waren wij 52 jaar getrouwd wat 

we hebben gevierd met een terrasje 

Vandaag waren Thijs en Elly  52 jaar getrouwd, en 

nu dus een dinertje.  Thijs zou de drankjes betalen 

maar tot zijn verrassing was allen bij de prijs 

inbegrepen. Dus gaan we nog een keer een terrasje 

pakken om het te vieren. Blijft wel lang een feestweek 

op die manier.  

 

Merida. De temperatuur steeds 30+ maar koelt hier nachts  wel lekker af. We 

maken een rondje 

stad, mooier is het 

hier dan in Toledo. 

Ook weer een mooie Kathedraal en een prachtige 

oude Romeinse  brug van wel 700 m. Vandaag  
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dinsdag  met Elly en Thijs een klein ritje door de omgeving,  door oude dorpjes 

en imposante kerkgebouwen en oude kastelen.  Mooi 

stuwmeertje waar we langs komen. Ook veel olijven 

bomen , keurig aangelegd  

en gesnoeid, maar ook veel verwaarloosde velden. 

 

 

 

 

16-mei komen we aan in Sevilla. 

Met het zuidelijker komen ook warmer, 

is hier na de middag toch 40°.  

We staan  prachtig onder de bomen.   

 

Donderdag met Elly & Thijs naar de 

stad. Kathedraal en Alcazar bekeken 

maar 

vooral  

Plaza de 

Espana 

was 

prachtig 

met 

voortuin en er omheen de 

parken. Vrijdag een fietstocht met een Nederlandse gids langs de 

mooiste bezienswaardigheden. Zaterdagavond een saladebuffet 

voor allen gemaakt met Ellly & Thijs. We konden de boodschappen 

halen om de hoek bij de vertrouwde Aldi. Weer leek eerst niet zo 

mooi, maar viel honderd procent mee. 

Is intussen aardig afgekoeld en de temperatuur voelt na de hitte maar fris aan. 

Vanmorgen na de koffie op de fiets, een rondje door de buurt. Is hier behoorlijk 

vlak. Nog even buiten in de zon koffie maar nu zit ik binnen 

en kletst de regen op het dak. Bijna iedereen 

was nog niet thuis dus eerst overal de was 

binnenhalen. En dan nemen we nu maar ons 5 

uurtje zoals we dat thuis ook doen. 

Maandag schijnt de zon weer heerlijk en is de lucht hemelsblauw, gister een 

lekke band dus die vanmorgen eerst maken. Was een grote winkel in de buurt 

die en band en binnenband op voorraad had. Verder de was gedaan, het bed 

moest weer verschoond en meteen gewassen. Nu 16.30 uur is alles weer droog. 

Dinsdag, vanavond 18.00 uur naar de stad met de hele groep. Was de bedoeling 

dat we een wandeling zouden maken en dan gezamenlijk ergens eten. Maar dat 

viel tegen, de een was de uitgezochte plaats te duur en de ander wou alleen 

tapas eten. Ieder zocht een leuke plaats en wij met Thijs en Elly. Heerlijk op een 

druk straatje gegeten en gekeken. 
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Woensdag, 23 mei vertrekken we naar Huelva maar we hoorden het vuurwerk 

losbarsten. Naar de weg en ja daar ging de 

eerste optocht van start op weg naar El 

Rocio. Dus gingen we laat weg, was maar 

100 km. tot de volgende camping. 

We gaan nu naar Romeria, de grootste 

processie van Spanje met de Pinksteren. 

Dat alles gebeurd nog met rijk versierde 

huifkarren paarden en ossen. Elke 

buurtschap vormt een groep, prachtig geklede vrouwen en mannen 

 

Onderweg door El Rocio gereden met de 

caravan. Het dorp is een grote 

zandvlakte, nog helemaal zoals vroeger. 

Overal balken waar de paarden aan 

vatgebonden worden. Is een spectaculair 

iets zomaar 2 caravans door de 

zandstraten. We hadden dan ook erg veel 

bekijks. 

De camping is verschrikkelijk groot waar we nu staan, maar prachtig bij de zee, 

waar we dan ook vaak een duik nemen al is het water wel fris. 

Een prachtige kustlijn.  

Donderdag 30 km. gefietst, ligt een prachtig fietspad tot volgend dorpje. 

Een prachtige kustlijn.  

Donderdag 30 km. gefietst, ligt een prachtig fietspad 

tot volgend dorpje. 

Vrijdag voor het eerst naar El Rocio De Romería del 

Rocio, de belangrijkste en grootste bedevaart van 

Spanje, verenigt jaarlijks met Pinksteren 

(Pentecontes) tienduizenden pelgrims in een 

wonderbaarlijke en grootse harmonie van 

katholisisme en flamenco. De uiteindelijke climax, 

als de Virgen – Altaars- naar buiten wordt 

gedragen, wordt vooraf gegaan door vele rituele 

en muzikale momenten. Het lopen van El 

Camino (de tocht te voet naar Almonte, Huelva) 

en het doorbrengen van een of meerdere 

nachten onder de sterren zijn van grote 

waarde voor alle Romeros. Voor de vele 

Hermandades (broederschappen) uit heel 

Andalucia en zelfs uit heel Spanje is de 

Romeria del Rocio het belangrijkste 

evenement van het jaar. En het schouwspel 

is adembenemend. We hebben genoten van 

alle spektakel want dat is het sommige 

huifkarren hebben wel 10 paarden of ezels 
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voor de kar,terwijl anderen er twee of meer ossen voor hebben We hebben het 

beleeft en gaan de komende dagen er nog meer van genieten.  

Zaterdagmorgen weer geweest. Bijna alle broederschappen hebben een soort 

zomerhuis in El Rocio, waar ze bijeenkomen om te eten en drinken. 

Sommige wordt je uitgenodigd om mee te doen en dat 

is prachtig natuurlijk. 

Vandaag zondag gaan we vannacht heen want om 

12.00 wordt de Madonna uit de kerk gehaald en gaat 

voorbij alle broederschappen. En dat hebben geweten, 

het duurde eindeloos. Eerst alle broederschappen voor 

de kerk langs met hun vaandels die werden gezegend 

en pas om 4.30 kwam de Madonna uit de kerk en die 

maakt dan een rondgang langs alle broederschappen. 

Het duurde wel lang maar dan wil je ook wel weten wat 

er gaat gebeuren. 

Vandaag is de laatste dag en gaat alles weer met ossen 

en paarden op weg naar huis. 

Was nog één stel dat wilde kijken maar halverwege weer terug gegaan want de 

wegen waren verstopt. 

 

 

 

 

Woensdag 30 mei vetrekken we naar 

camping la Campina in Santaella bij 

Cordoba met een Nederlandse uitbater. 

Gezellige mensen.      

Was een mooie reisdag, je ziet de natuur na 

elke km. veranderen. Stonden we in Huelva 

onder de pijnbomen nu hebben we weer een olijfboompje bij de caravan. 

Donderdag met Thijs en Elly naar Cordobe. Mooie stad, wat opviel waren o.a. de 

mooie binnentuinen. De Mezquite was erg groot met een prachtige tuin. Ook hier 

een oude brug en vele kleine straatje om door te slenteren. Woensdag op de 

fiets door de olijfboomgaarden. Alles heel mooi onderhouden. Ook zijn er veel 

amandelbomen, en de meloenen 

kregen we onderweg aangereikt, en 

even later een dikke bos knoflooken. 

Gelijk uitgedeeld toen we terug op de 

camping waren. 

Zaterdag een ritje door de omgeving 

gemaakt, mooie oude dorpje, een 

lokaal marktje en een oud stadje waar 

je terug in de tijd gaat. 
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Zondagavond gezamenlijk koken. Stoofpotje met fruit uitgedeeld door Douwe.  

We hadden er een officieel iets van gemaakt. De 

Campingbaas en zijn vrouw, die zelf ook kok is 

uitgenodigd om te komen proeven en een prijswinnaar 

aan ter wijzen. Henk en Ria waren de gelukkigen die de 

uitgeloofde fles wijn wonnen, met als aanmerking dat 

hun potje het meest origineel was. 

Prachtige avond, na afloop gezamenlijk nog een kop koffie 

 met iets lekkers. 

 

 

Maandag naar op weg naar Granada, maar niet nadat we van de camping tegen 

een speciaal prijsje een ontbijt konden nuttigen. Was wel leuk maar toch een 

beetje sober. Het stukje brood en croissantje waren voor velen te klein en 

konden toen tegen meerprijs een stukje stokbrood bij kopen. Maar het sap en de 

koffie was heerlijk. 

Om tien uur vertrokken naar camping Las Lomas in het kleine dorpje Guejar 

Sierra. 

Grenada is het hoofddoel. Dinsdag 

naar het natuurpark Sierra Nevada. 

We bezoeken de 2 hoogste toppen de 

Veleta 3392 m. hoogt en Mulhacen 

3481 m. hoog. We wandelen bijna tot 

de sneeuw. Woensdag dagje Granada, de 

Kathedraal en verschillende pleintjes. Vrijdag is het 

hoogtepunt van deze week het bezoek aan Alhambra, dat 

is verklaard tot Werelderfgoed. Het trotse bouwwerk is 

prachtig met al zijn tuinen paleizen. We hebben een 

Nederlandse gids gehuurd en krijgen een rondleiding van 

4 uren. Prachtig. Na afloop naar Sacromonte, bekend 

vanwege grotwoningen, Arabische invloeden is het 

oudste deel van de stad en heeft een prachtig uitzicht over de stad.  

Zondag morgen wandelen langs de Rio de 

Genil, de Camino de la Estrella (Pad naar 

de Ster) Een bonte stoet van auto’s 

slingerde zich aan de onderzijde door de 

nauwe straatjes 

van Güár 

Sierra om 

uiteindelijk 

te eindigen 

op de parkeerplaats van Vergueto de Caracol. Na de 

koffie  werd vanaf dit punt de La Estrella gelopen.  Een prachtige route die ons 

bracht even voorbij puente del rio Guamon. Een ruig ongerept gebied, 

schitterend weer en een rijke flora. Elke stap was genieten. Hier doe je het voor. 
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We zijn nu op Camping Los Molinos, Ruidera voor twee nachten, een prachtig 

natuurgebied en Nationaal Park Lagunas de 

Ruidera.  

Ruidera is een plaatsje gelegen midden in het 

prachtige natuurgebied en Nationaal Park 

Lagunas de Ruidera. De Lagunas de Ruidera 

vormen een natuurlijk geheel van 15 meren die 

zich over een lengte van ongeveer 30 kilometer 

uitstrekken. Het water vormt op zijn weg al 

stromende trapsgewijs cascades, stroomversnellingen, ondergrondse kanalen en 

rivieren. Er is een grote verscheidenheid aan flora en fauna te zien, met name 

watervogels die het hele jaar door blijven. 

We kwamen op de camping aan te samen met een vliegende storm. 

We staan op een veld met verschrikkelijk veel bomen waar we maar moeilijk 

door kunnen manoeuvreren om een plaatsje te vinden. 

We kunnen heerlijk fietsen langs de onvoorstelbare blauwe meren. 

 

 

 

 

 

ALBARRACIN 13 T/M17 JUNI 

 

Na een voorspoedige reis die als moeilijk werd genoemd  maar die naar mijn 

menig toeristisch was  komen we aan op camping Ciudad de Albarracin 

Klokslag 18 uur was er een gezellig samenzijn wat nog 

benadrukt werd doordat  opa  

( de vader van de campingbaas) een 

drankje werd aangeboden wat hij 

lekker opdronk (Kajak) en algemene 

pret. 

Ook konden we in het restaurant eten wat we met zijn 

allen gingen doen.  

Dat was gezellig en goed en daarna kwam de wedstrijd 

van het jaar Nederland Duitsland 

Maar wat en tegenvaller ze verloren met 2-1 

Donderdag gingen we Albarracin verkennen wat 

een prachtig stadje is dat, velen van de groep 

dwaalden daar ook rond. Het staat dan ook op de 

lijst van werelderfgoed van Unesco wat terecht is. 

  

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=6&ved=0CFoQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.campster.nl%2Fobject.aspx%2F29055%2FCamping_Los_Molinos&ei=M57XT6aXD6HN0QWq2rSzBA&usg=AFQjCNEn5Iy0WBGEzDEusE0AkjTLFcZpUw&sig2=DQHb5HUiiaRrz6T_5bFuwA
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Vrijdag  gingen een tochtje met de auto maken  

door het Natuurreservaat van Albarracin  

Zoiets geweldigs hadden we nog zelden gezien, 

wat een rotspartijen en een natuur Schitterend, 

ook waren we in het natuurreservaat Los Pinares 

de Rodeno. 

s,Avonds een  bridge competitie en  

spellenavond. Zaterdag Rustdag en wasdag en 

weer erg warm. Om 18 uur een happy hour. 

 

Dat was het einde van onze vakantie, we vertrekken en via Biescas waar we in 

de mist de Pyreneeën oversteken,  blijven nog een paar dagen op camping Belle 

Étoile in Melun bij Parijs waar we even heerlijk 

bijkomen.   

 

 

 

 

 

Een prachtige reis met Thijs & Elly. 

Was lang geleden dat we met z’n vieren zo’n 

mooie reis hebben gemaakt. 

Douwe & Trienke 

 

 

 

 

 

 


